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Openingstijden: 
Woensdag: 14.00-16.00 uur  
Donderdag: 14.00-16.00 uur 
Vrijdag:  14.00-16.00 uur 
Zaterdag:  10.00-16.00 uur 
Afhalen en bezorgen is ook mogelijk. 
06-12139460 
06-30767358  
06 28414712 
 

 

 

Hier het verhaal in een cashewdop. 
Bijna alle cashewnoten die we in Europa eten 
vindt haar origine in Afrika. 95% daarvan wordt 
eerst naar Azië verscheept om gepeld te worden, 
terwijl dit natuurlijk prima kan in het land waar het 
groeit, in ons geval in Tanzania. Via Azië zorgt dit 
voor een omreis van minimaal 12.000 kilometers 
en een hoop extra vervuilende CO2 uitstoot. 
Onnodig naar ons idee. Met het uitnemen van de 
omreis reduceren we al 57% CO2 uitstoot. 
Daarnaast zijn we Fairtrade gecertificeerd en 
betalen we de boeren boven op de Fairtrade 
premie een top-up naar een Living Wage. Daarbij 
willen wij nog een stapje verder gaan en zorgen 
dat onze pellers o.a. onderwijs en een 
verzekering krijgen. Om dit verhaal nog eens 
mooi af te sluiten, gebruiken wij de gehele oogst 
van de boeren. Een (h)eerlijke nootje dus met 
respect voor mens en milieu. 
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Maandactie februari! 
Mooie houten Afrikaanse kunst: 25% korting!! 

Om te beginnen willen wij u een goede start van dit nieuwe jaar toewensen. 
Gelukkig kunnen we het jaar 2023 positiever beginnen dan de afgelopen twee jaar toen we nog volop 
met de beperkingen van de Corona maatregelen te maken hadden. Wij zijn erg blij dat wij de 
Wereldwinkel Haastrecht nog steeds open kunnen houden. Hoewel het niet meevalt om nieuwe 
vrijwilligers te vinden die ons daarbij willen helpen. Daarom ook nu weer een oproep; vindt u het leuk 
om één dagdeel per drie weken in onze gezellige cadeaushop producten uit de derde wereld te 
verkopen en zo bij te dragen aan een betere wereld? Dan kunt u contact met ons opnemen en wordt u 
met open armen ontvangen. U kunt mailen naar: info@wereldwinkelhaastrecht.nl of bellen: 06-
28414712. 
Doordat we de afgelopen twee jaar niet altijd open konden zijn, is het meer dan ooit gebleken hoe 
belangrijk de leden en vrijwilligers voor ons zijn. Mede door de contributie van slechts € 8,-- per jaar is 
het jaar 2022 toch positief afgesloten. 
 
 
 



 

 

      
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

Vrijwilliger aan het woord: Truus Kalkman. 
Wat spreekt jou aan om vrijwilliger voor de WW te zijn? 
Ik vind het werk in de winkel, en de contacten met de klanten, erg 
leuk. Dat ik daarbij ook nog voor een heel goed doel bezig ben heeft 
me altijd erg aangesproken. 
Wat doe je zoal voor de WW? 
Op dit moment heb ik één keer in de twee weken een winkeldienst. 
Verder bezorg ik in de wijk waar ik woon de post van de Wereldwinkel. 
Waaronder dus deze nieuwsbrief. 
Waarom ben je vrijwilliger geworden? 
Jaren geleden ben ik al besmet geraakt met het “Wereldwinkel Virus” 
zoals we dat toen noemden. Ik was toen, na mijn trouwen en 
verhuizing, er nog niet aan toe gekomen om iets van vrijwilligerswerk 
te gaan doen dus dit was een uitgelezen moment om ermee te 
starten. Ook in mijn oude woon/werkplaats heb ik veel vrijwilligerswerk 
gedaan en de keuze voor de Wereldwinkel was zo gemaakt. 
Hoe lang ben je al vrijwilliger? 
Ik ben lid van de vereniging sinds het einde van de vorige eeuw. Met 
winkeldiensten ben ik begonnen nadat de winkel verhuisd was. 
Welk product uit ons assortiment zou je willen aanbevelen, of 
vind je erg mooi? 
Zelf gebruik ik de Koffiebonen in de kilozakken, beter voor je apparaat 
kun je eigenlijk niet hebben. Ook koop ik regelmatig iets van 
kunstnijverheid, voor ons zelf of als cadeautje voor anderen. Ik kan 
eigenlijk altijd wel iets leuks vinden in de winkel. 
Heb je nog andere activiteiten/hobby’s? 
Ik lees heel veel, dat vind ik erg rustgevend, ga in het weekeinde en 
vakanties graag naar De Veluwe, naar ons mooie chalet. En ik heb er 
veel plezier in met onze Snuf te gaan wandelen of iets anders te 
doen.  
Wil je nog iets kwijt aan de nieuwsbrieflezers?  
Ik hoop iedereen in de winkel te ontmoeten natuurlijk. We hebben 
voor elk wat wils dus is het zeker de moeite waard om regelmatig te 
komen winkelen of gewoon rond te kijken.  
  
 


