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Opgericht 19 maart 1980 

Aangepaste openingstijden vanaf 1 juli 
Woensdag: 14.00-16.00 uur  
Donderdag: 14.00-16.00 uur 
Vrijdag:  13.00-16.00 uur 
Zaterdag:  10.00-16.00 uur 
Afhalen en bezorgen is ook mogelijk. 
06-12139460 
06-30767358 
06 28414712 

tekstvak 
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Om onze vrijwilligers wat beter te leren kennen hebben we een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief.  
Dit doen we door middel van een klein interview.  
Dit keer is Mariëtte Verdoes aan het woord. 
Wat spreekt jou aan om vrijwilliger voor de WW te zijn? 
Voor het steunen van eerlijke handel en het in een winkel werken, ben ik vrijwilliger bij de Wereldwinkel Haastrecht. 
Wat doe je zoal voor de WW? 
Eén keer in de paar weken draai ik een winkeldienst, op vrijdag of zaterdag. 
Waarom ben je vrijwilliger geworden?  
Eerst was ik alleen klant in de winkel, toen nog in de tuin van Coen Pinkse.  
Ik ben gevraagd om mee te gaan draaien.  
Door het enthousiasme en de vriendelijkheid van de medewerkers ben ik daarop ingegaan. 
Hoe lang ben je al vrijwilliger? 
Al heeeeeel lang; 20 jaar? Het zou ook zomaar 25 jaar kunnen zijn. 
Welk product uit ons assortiment zou je willen aanbevelen, of vind je erg mooi? 
Zoveel producten zijn aan te bevelen. 
De kruidenpasta Marokkaanse gehaktballetjes, de chocola, originele sleutelhangers. 
Ook de vrolijke nettasjes (mosquito net bags) zijn altijd handig om bij je te hebben. 
Heb je nog andere activiteiten/hobby’s 
Ik struin graag in Kringloopwinkels. Daarom ben ik blij met de overburen van de Wereldwinkel: Just 2 Be. Ook ben ik actief 
bij Burennetwerk Gouda en het landelijk project Kletsmaatjes. Nieuwkomers met het helpen met de Nederlandse taal vind ik 
ook heel leuk om te doen, o.a. via het project Kletsmaatjes. 
Graag zie ik de nieuwsbrieflezers in de winkel. Tot ziens.  

 
 
 

Proeverij Haastrecht 11 september. 
Eindelijk mag het weer. Op zaterdag 11 september staan we weer op de 
Proeverij. Het is een gezellig samenzijn voor iedereen met een hapje en 
een drankje. Bij de kraam van de Wereldwinkel kunt u terecht voor eerlijke 
koffie, thee en chocolade. Wij schenken graag een kopje koffie of thee 
voor u in. U kunt dan ook onze verschillende soorten chocolade proeven. 
Tot ziens op de Proeverij. 
 

Rode curry noedelsoep 
• 2 el olijfolie 
• 350 gr kippendij 
• peper en zout 
• 1 ui 
• 2 tenen knoflook 
• 1 liter kippenbouillon 
• 1 rode paprika 
• 3 lente-uien 
• 100 gr taugé 
• 2 el gezouten 

pinda’s 
• 1 bosje koriander 
• 1 limoen 
• 125 gr noedels 
• 1 pakje Thaise curry 
• 400 ml kokosmelk 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Kook de noedels 

zoals aangegeven 
op de verpakking. 
Spoel ze koud en 

1. Kook de noedels zoals aangegeven op de verpakking. Spoel ze 
koud en laat ze goed uitlekken. 

2. Snijd de kip in dunne repen en bak in wat olie in een koekenpan 
rondom bruin en gaar. Breng op smaak met peper en zout en zet 
de kip even weg in een schaaltje tot verder gebruik. 

3. Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Fruit beide in dezelfde 
koekenpan tot ze glazig zien. Voeg de Thaise Rode Curry pasta 
toe en bak deze kort en al roerend mee. Giet de kokosmelk erover 
en roer tot de pasta helemaal is opgenomen in de kokosmelk. Voeg 
de bouillon toe en breng de soep aan de kook. Breng eventueel 
nog op smaak met wat zout en peper. 

4. Snijd de rode paprika in kleine blokjes en de lente-ui in fijne ringen. 
Hak de koriander en de pinda’s grof en snijd de limoen in parten. 

5. Verdeel de noedels, gebakken kip, paprika, lente-ui en de taugé 
over 4 borden of kommen. Voeg dan de soep erbij en maak het 
geheel af met wat gehakte koriander en de pinda’s. Serveer er 
partjes limoen bij. 

 



 

 

      
  
  
 

 
 
 

 

Onze plaatselijke sponsors 
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Sinterklaas….. en Kerst…… nu al? 
Sinterklaascadeautjes, chocoladeletters en kerstpakketten zijn 
een bekend fenomeen en de Wereldwinkel doet al sinds jaar en 
dag mee met allerlei activiteiten op dit gebied. Het is pas 
september en we genieten nog van de nazomer. Het lijkt vreemd 
om nu al na te denken over Sinterklaas en Kerstmis. Maar de 
ervaring leert dat aan het einde van het jaar niet altijd meer 
voldoende voorraad is om aan alle wensen te kunnen voldoen. 
Op tijd bestellen betekent zekerheid ten aanzien van de levering. 
Het is dus zeker niet raar om nu al vast plannen te maken. Wij 
helpen u graag, maak gerust een afspraak. Stuur een mail naar  
info@wereldwinkelhaastrecht.nl en wij nemen contact met u op. 
 
 

Project 2022. 
In 2020 hadden we World Servants Krimpenerwaard als het te 
steunen project uitgekozen. Helaas kon dit door de pandemie niet 
doorgaan. 
In deze onzekere tijden hebben Jouri, Martijn, Wilmer en Stijn 
besloten om niet naar Changilo in Zambia te gaan. 
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw project. Het criterium voor dit 
project moet zijn, dat het een plaatselijk karakter heeft waardoor het 
herkenbaar is voor alle leden. 
Heeft u een suggestie, laat het ons weten. 
 
 
 

Brons gieten is in Burkina Faso een traditioneel en belangrijk 
ambacht. Het is het vakmanschap van de Djermée stam. Van 
vader op zoon, van leermeester op leerling wordt deze techniek 
overgebracht. De groep beeldhouwers van Ali Nikiema en 
Yacuba Guira maken de prachtige beelden die wij verkopen. 
Het maken van deze mooie beeldjes gebeurt door middel van 
de ‘verloren was’ techniek. Hierbij wordt het originele beeld met 
de hand gemaakt van was. Dit wordt gebakken en de was 
smelt en loopt uit de vorm. Zo ontstaat een mal, waarin brons 
wordt gegoten. Het gegoten beeld wordt deels gepatineerd met 
koperoxide, wat het de mooie kleur geeft. 


